
Gedichten
voor op een rouwkaart

INSPIRATIE



We staan niet altijd stil 
bij het woord samen, 
maar het is een groot gemis 
als samen uit het leven is.

Een vlinder is weggevlogen
wie zal weten waar naar toe.
Eens zullen wij elkaar ontmoeten
wie zal weten waar en hoe.

Het liefste wat wij hebben bezeten
is weg uit ons bestaan.
Wij zullen moeten proberen
op fijne herinneringen te teren.

We hebben veel van je geleerd, 
je leerde ons alleen niet 
wat het is jou te moeten missen

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

Veel geleden, moegestreden
eindelijk bevrijd
weggegleden uit het heden
naar een pijnloze tijd

Niets is meer hetzelfde in ons leven 
Maar het houden van jou 
en alle herinneringen  
zijn gebleven...

In mijn hart
blijf ik je dragen
in mijn hart
blijf je bestaan
aan dit plekje
in mijn hart
daar komt
niemand aan

Het mooiste wat je kunt achterlaten
zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.

Ik draag je bij me
tot ik je weer zie



Te jong en volop in het leven 
mocht jij je dromen niet meer beleven. 
Je werklust, liefde 
en glimlach op je gezicht, 
blijven voor altijd 
in ons geheugen gegrifd.

Dit is geen afscheid, 
want jij gaat niet weg. 
Ik blijf je zien, 
ik blijf horen wat je zegt. 
Ik neem je mee, 
want jij hoort bij mij. 
In mijn gedachten, 
ben je heel dicht bij.

Sterk zijn betekent soms
dat je op moet geven.
Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms
dat je niet naar meer moet streven.
Het betekens soms
dat je het moet laten gaan.

Het gemis zal altijd blijven 
De lege plek, het doet zo'n pijn 
In gedachte en in ons hart 
Zal jij altijd bij ons zijn.

Geniet van het leven 
Geef die glimlach of dat compliment 
Geniet met volle teugen  
Zorg dat je gelukkig bent
 
Geniet van alles wat het leven biedt 
Want al denk je dat 
morgen je wordt gegeven 
Zeker weten doe je het niet

Als ik doodga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt dood, moet je weten. 
't Is maar een lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als je me bent vergeten.

Als liefs ons verlaat blijft toch de liefde,
want in alles wat je hebt gegeven,
wat je ons leerde in dit leven,
de mooie dingen die je zei,
lieve schat, hier in onze harten
houden wij een kamer voor je vrij.

Een lege plek
een groot gemis
een fijne herinnering
is al wat er nog is.



Afscheid nemen
doet het meest pijn
als het verhaal
nog niet af is.

Als een regenboog 
vol kleur 
Als een zonnetje 
heel fel 
Een herinnering 
zo dierbaar 
In gedachten 
geen vaarwel

Geen dag dat we niet over je praten. 
Geen dag dat we niet aan je denken. 
Geen dag dat we je niet missen...

Mijn liefde blijft aanwezig, 
zal niet worden uitgeblust. 
Er is geen hand meer in de mijne,  
geen mond meer die mij kust. 
Geen lach meer in de verte, 
geen streling door mijn haar. 
Niet meer samen zitten  
en kijken naar elkaar.

Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad en samen goed
Samen verdriet en samen weer moed
Nu verder zonder hem, dat doet pijn
Te weten nooit meer samen te zijn.

Wij konden niet bij ons houden 
waar we van hielden 
maar dat jij van ons hield 
dat houden we bij ons.

Bezige handen, nu gevouwen en stil. 
Een leven lang gegeven, dat was je wil. 
Je strijd is gestreden, 
vol zorg en moed. 
Verbazingwekkend krachtig. 
‘t Is op. Zo is het goed.

O, kon ik maar een vlinder zijn
Al was het maar voor even
Bijvoorbeeld voor een dag
om even weg te zweven

Van iemand houden 
is iemand loslaten 
als het echt niet anders kan.



Waar je ook bent 
Ik zou het niet weten 
Niet in afstand of tijd te meten 
Maar ik heb je bij me 
Diep in mij 
Daarom ben je zo dichtbij

Als ik je naam in het zand had  
geschreven hadden de golven hem  
na korte tijd uitgewist 
Als ik je naam in een boom had  
gegrift was de schors  
met de tijd vergaan 
Als ik je naam in marmer had gekapt 
was de steen na veel tijd gebroken 
Maar ik heb je naam in mijn hart  
geborgen en daar wordt hij 
voor de eeuwigheid goed bewaard

Als iets liefs ons verlaat
blijft de liefde

Nooit meer je stem. 
Nooit meer je lach. 
Nooit meer samen genieten 
van een mooie dag.

Met zoveel mensen om me heen
kon ik de laatste stap alleen.
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
dan kan men dankbaar zijn
op een vredig einde.

De bomen komen uit de grond 
en uit de stam hun twijgen. 
En ieder vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen naar de grond 
en opnieuw weer groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien.

Achter de tranen van verdriet, 
schuilt de glimlach van de herinnering.

Samen gelachen, samen gehuild,
samen genoten van het leven,
samen gevochten voor het leven.
Wij blijven hier,
jij gaat naar daar.
En daar is niet zo ver van hier.
We spreken af, ik weet niet waar
en daar ontmoeten wij elkaar.



Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Omdat er liefde is, 
bestaat er geen voorbij 
in alle eeuwigheid 
ben jij.

Huil niet omdat ik er niet meer ben, 
maar glimlach omdat ik er was.

Leven is als sneeuw 
je kunt het niet bewaren. 
Troost is dat jij er was 
uren, maanden, jaren.

Jouw stoel is leeg; 
jouw stem is stil... 
Wie jou gekend heeft, 
weet wat dat zeggen wil.

Those we love don't go away
they walk beside us every day
Unseen, unheard, but always here
Still loved, still missed, still very near

Leven is eeuwig
en liefde onsterfelijk
Dood is slechts een horizon
en een horizon is niets dan een grens
aan ons gezichtsvermogen

Elk afscheid betekent 
de geboorte van een herinnering

Voor jou ging sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
Ook niet wat je hebt geleden.



Ieder einde is een begin.

Zoveel soorten van verdriet.
Ik noem ze niet.
Maar het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

Nooit de moed opgeven
ook al is het soms zwaar
De kracht in verder te leven
zeker met en voor elkaar!

Wat is het leven van een mens
een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten 
ter herinnering

Als zonnebundels door het bladerdak
als een bospad zo stil en sereen
in gedachten zal ik altijd bij je zijn
mijn liefste... voel je niet alleen

Optimistisch tot het laatste
Niet moeilijk maken voor je naasten
Gesloopt van al je krachten
bleef je op een betere dag wachten
Wij waren jouw lust en je leven
maar er is geen tijd meer gegeven
Jij streed vol moed en kracht
Lieve schat, rust nu maar zacht

Gele zonnen
paarse zeeën
elke dag een nieuw schilderij

Rode bomen
blauwe bomen
tekende jij voor mij

Nu teken je hemelhoog
voor iedereen een regenboog

Er is ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.



Het mooiste van het leven
zijn de sporen van liefde
die we achterlaten als we weggaan.

En telkens weer 
zullen wij je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: 
het is voorbij.
Alleen je lichaam 
is weggenomen,
niet wie je was 
en ook niet wat je zei

Jij vocht om bij ons te blijven.
Je humor bleef bestaan.
Jij hebt ons alles gegeven,
de weg te vinden om door te gaan.

Het doek is gevallen
Het licht is gedoofd
Jouw geest was verloren
Maar je ziel is nu vrij

Een reis
over hoge toppen
en diepe dalen
is voltooid

Een herinnering in liefde
is een herinnering voor altijd

Onze liefde is oneindig.
Waar je ook bent,
je zal altijd bij ons zijn.

Dans maar lieverd,
zoals een bloem in de wind.
Dans maar lieverd,
daar waar jij je rust nu vindt.
Dans maar lieverd,
het strijden is voorbij.
Dans maar,
want nu ben je vrij.



Mijn laatste reis,
terug naar mijn thuishaven

Wat was je mooi
Wat was je bijzonder
Wat was je sterk
Wat was je een wonder

Je blijft prachtig
Je blijft bestaan
Je blijft in ons hart
We laten je nooit meer gaan

Ik heb het leven lief gehad,
jullie allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, ik kon niet meer.

Wanneer iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.

Bedenk, het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee.

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig

Je 'was' niet
Je bent
En je blijft

Rozen als afscheid,
rozen vol rouw,
rozen vol liefde,
enkel voor jou.
Je laatste rozen
zorgvuldig uitgekozen.
Als blijk van dank
voor jouw bestaan.

Iedere dag werd de wereld kleiner,
de mogelijkheden minder.
De levenswil bleef,
het leven niet.

Blijvend is jouw warmte in ons hart.



Een dag zonder jou
is een tuin zonder bloemen
een dag zonder jou
kun je geen dag meer noemen
een dag zonder jou
is een dag zonder licht
en dáárom is zo’n dag
geen gezicht

Het huis is leeg en koud
als ik je stem niet hoor
de tafels, de stoelen en het bed
het stelt geen moer meer voor
een boom zonder takken
een hemel zonder blauw
m’n lief, dat is een dag
zonder jou

- Toon Hermans

Eeuwig zul je bloeien,
want ik heb je in mijn ziel geplant.

Nog een laatste keer
kijk ik naar je
en zeg ik je gedag,
geniet ik van je aanwezigheid
en jouw prachtige lach.

Nog een laatste keer
omhels ik je
en geef ik je een zoen.
Dit leven met jou
zou ik zo nog eens over doen.

De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil

Ik heb genoten,
wilde nog geen afscheid nemen.
Dankbaar voor jullie liefde,
gezelligheid en aandacht.

Ik wens jullie al het goeds toe.

Zelf het einde mogen schrijven,
aan het einde van je bestaan.
Het zal altijd verdrietig blijven,
maar waardiger kun je niet gaan. De seizoenen van het leven voltooid.



Vermeng het blauw van de lucht
met het blauw van het water,
hijs de witte zeilen
en de wind steekt op.

Dwars door de stille leegte
klinkt de echo van jouw lach.
Zachtjes van een afstand,
alsof ik je net nog zag.

Liefde begint met een glimlach,
groeit met een kus
en eindigt met een traan.

Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop
Je gedachtenis zal immer blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan

Ik heb een mooi pad bewandeld.

Ik heb gelachen
Ik heb geleefd
Ik heb gehuild
Ik heb gebeefd

Ik heb gevochten
tot het eind
En nu een plek gevonden
waar ik in alle rust
kan zijn

Als het leven niet meer gaat zoals 
gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het goed is.

Breng me naar het water
Breng me naar het meer
Breng me naar het water
Voor de allerlaatste keer

En leg me neer...
Jouw warme hart
had iedereen lief.
Jouw sterke schouders
konden alles dragen.





Aanhe� eksten
voor op een rouwkaart

INSPIRATIE



Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave 
is in alle rust en vrede overleden

Naam

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen 
en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen

Naam

In liefde met haar en met elkaar verbonden, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Naam

Als leven lijden wordt is rusten goed.
In het bijzijn van zijn familie is overleden onze rots in de branding

Naam

Dag lief mens, tot ooit

Naam



Te midden van haar gezin dat haar zo lief was 
en dat zij met zoveel zorg en toewijding omgaf, is overleden

Naam

In stil en diep verdriet en in dankbaarheid 
hebben wij afscheid genomen van

Naam

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van

Naam

Onze lieve, sterke, kleurrijke

Naam

is gestorven.

Een bijzonder mens is van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze geweldige schoonvader en opa

Naam



Een dierbaar en bijzonder mens is van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde

Naam

Na alles uit het leven te hebben gehaald is onverwacht gestorven

Naam

Na een bewogen leven is overleden onze lieve

Naam

Als verder leven lijden wordt, is rusten goed.
Na een mooi en voltooid leven is overleden

Naam

In het bijzijn van je dierbaren ben je rustig van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar voor het goede dat je ons hebt gegeven.

Zo mooi, zo lief,
zo ontzettend gemist

Naam



Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden

Naam

Na een moeizame laatste levensfase hebben wij afscheid genomen van

Naam

Intens verdrietig, maar dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben, 
delen wij u mede dat mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa is overleden

Naam

Terwijl wij hem vast hielden, moesten we hem loslaten.

Juist nu je niet meer bij ons bent, zul je altijd bij ons zijn

Naam

Voor de wereld is hij een van de velen,
voor ons was hij de hele wereld.

Tot ons grote verdriet hebben we, geheel onverwachts,
mijn allerliefste man, de beste papa en opa moeten laten gaan

Naam



Voor de wereld is hij een van de velen,
voor ons was hij de hele wereld

Naam

'In Zijn handen ben ik geborgen'

Gods liefde droeg zij uit;
In Zijn liefde leeft zij verder

Naam

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, wijsheid en humor
die hij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van

mijn lieve man, onze vader, opa en schoonvader

Naam

Verdrietig dat wij hem definitief moeten missen,
maar dankbaar dat we zo lang samen mochten zijn,

hebben we afscheid moeten nemen van

Naam

Dag allerliefste, moedige en dappere

Naam



Na een fijn leven namen wij afscheid van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Naam

Je liefde, je kracht,
je warmte en je lach.

We zullen je missen, iedere dag

Naam

Na een mooi leven nemen wij afscheid van
deze prachtige vrouw, moeder en oma

Naam

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.

Dag allerliefste

Naam

Na een leven vol kracht en inspiratie
is tot ons grote verdriet overleden

Naam



Energiek, positief, warm en ontzettend zorgzaam

Naam

Met liefde kijken we terug op een fantastisch leven samen,
zeggen wij tot ziens, maar geen vaarwel tegen onze allerliefste en

meest bijzondere

Naam

Een intens verdriet,
een groot gemis,

dat van ons heengegaan is

Naam

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden met jou

Naam

Tot ons grote verdriet hebben we, geheel onverwachts, 
mijn allerliefste maatje, de beste mama, dochter en zus

in liefde moeten laten gaan

Naam



Met onuitsprekelijk verdriet moeten wij afscheid nemen van
mijn lieve, zorgzame man en onze prachtige vader en schoonvader

Naam

Het afscheid is groots, maar wordt klein gehouden.

Naam

Voor altijd in ons hart.

Na een opmerkelijk leven vol persoonlijke uitdagingen 
met hoogte- en dieptepunten, hebben we afscheid genomen van

Naam

Sportief, slim, lief, zorgzaam en altijd positief

Naam

Met het licht dat je bracht
ging mijn donker voorbij,
schoof je met wie je bent

de gordijnen opzij.



Verdrietig, maar ook met een lach, nemen wij graag samen met jou 
in besloten kring, afscheid van onze altijd opgewekte, goedlachse en 

zorgzame echtgenoot, vader en opa.

Tot ooit

Naam

We hebben van je genoten.

Naam

Na een prachtig leven dat gekenmerkt werd door optimisme, levenslust en warmte
nemen wij met liefdevolle herinneringen afscheid van onze geweldige mama en 

schoonmoeder, fantastische oma en dierbare vriendin

Naam






